
 

 

     Nieuw Amsterdam-Veenoord 

 

Zondag 21 april 2024 

  

  Voorganger: Ds. G. van Vliet 

 M.m.v. De cantorij, o.l.v. Willy Misker 

Organist/pianist: Willy Misker 

Wit 

Wit is de kleur van vreugde en nieuw leven 
van sprankelend water, het Licht  

als een stralende dageraad 

 

- Zondag Jubilate – 

 
VOORBEREIDING 

 

Orgelspel 

 

Welkom en mededelingen 

 

Cantorij: Als Gij bestaat 

 

Als Gij bestaat bewerk ons dan, herschep ons hart en ons verstand, 

dat wij ontvankelijk worden voor uw Naam! 

 

Intochtslied: Ps. 66:1 en 3 (NPB) Juich, aarde, om Gods naam te prijzen 
 

Juich, aarde, om Gods naam te prijzen; 

eer Hem op ieder continent. 
Zeg Hem: ‘Uw wonderen bewijzen 

hoe ontzagwekkend groot U bent. 

De hele wereld is getuige; 

uw vijand knielt zelfs voor U neer. 

Laat alle mensen voor U buigen, 
uw naam bezingen tot uw eer.’ 

 

Dank onze God, Hij geeft ons leven. 

Zing, alle volken, prijs Hem luid. 

Hij heeft ons nieuw houvast gegeven; 



 

 

nu gaan wij niet meer onderuit. 

Wij zijn gelouterd door het lijden, 
moesten door vuur en water gaan. 

Maar U bood ons, toen U bevrijdde, 
een ongekende welvaart aan. 

 

Stilte 

 

Bemoediging en Groet 

 

Aanvangswoorden 

 

Cantorij en gemeente: Keer U om naar ons toe, keer ons toe naar elkaar 

 
Gebed om ontferming 

 

Cantorij en gemeente: Keer U om naar ons toe, keer ons toe naar elkaar 

 

Leefregel: Rom. 12:3-5, 9-10 

 

Cantorij: en gemeente: Lied 973 Om voor elkaar te zijn uw oog en oor 

1-cantorij, 2-allen, 3-cantorij en 4-allen  

 

Cantorij:  Om voor elkaar te zijn uw oog en oor, 
 te zien wie niet gezien wordt, niet gehoord, 

 en op te vangen wie zijn thuis verloor, 
 halleluja, 

 

Allen:  om voor elkaar te zijn uw hand en voet, 
 te helpen wie geen helper had ontmoet: 

 wie dorst of hongert wordt getroost, gevoed, 

 halleluja, 

 

Cantorij: om voor elkaar te zijn uw hart en mond, 
 om op te komen voor wie is verstomd, 

 voor wie gevangen zit of is gewond, 

 halleluja, 

 

 



 

 

Allen: roept U ons, Christus, uw gezicht te zijn, 

 gerechtigheid en vrede, brood en wijn, 
 uw liefde, hoop, geloof – uw zonneschijn. 

 Halleluja! 
 

DIENST VAN HET WOORD 

 

Gebed voor de opening van het Woord 

 

Cantorij: Brandde ons hart niet? 

 

Zijn woorden die ons hart verwarmen, 

aarde woorden, adem woorden, stromend water, lopend vuur. 

Zo blijft zijn naam bewaard: in zijn woorden doorgegeven zal hij leven. 

 

Schriftlezing: Ezechiël 34:1-11 

 

Lied: Ps. 23c:1 en 5 Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij 

 
Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij, 

wijst mij een groene streek; 

daar rust ik aan een stille stroom - 

en niets dat mij ontbreekt. 

 
Uw trouw en goedheid volgen mij, 

uw liefde, dag aan dag; 
en wonen zal ik in Gods huis 

zo lang ik leven mag. 

 
Schriftlezing: Joh. 10:7-16  

 

Lied: 653:6 en 7 Gij zijt tot herder ons gegeven 

 

Gij zijt tot herder ons gegeven, 
wij zijn de schapen die Gij weidt; 

waar Gij ons leidt is ’t goed te leven, 

Heer, die ons voorgaat door de tijd. 

Wie bij U blijft en naar U ziet, 

verdwaalt in deze wereld niet. 



 

 

O Christus, ons van God gegeven, 

Gij tot in alle eeuwigheid 
de weg, de waarheid en het leven, 

Gij zijt de zin van alle tijd. 
Vervul van dit geheimenis 

uw kerk die in de wereld is. 

 
 

Verkondiging 

 

Lied: 790:1, 2 en 3 Hoog als de hemel de liefde 

 

Hoog als de hemel de liefde, 

wijd als het vruchtbare land, 
diep als de bodem der zeeën, 

sterk als een stormwind haar kracht, 

dat zij delen in die zegen, 

gave van God die liefde is. 

 
Werelden schept zij, de liefde, 

wonder dat ons doet bestaan, 

mens van ons maakt door haar volheid, 

gloed die ons leven doorstraalt. 

Dat zij delen in die zegen, 
gave van God die liefde is. 

 
Dat zij de ander in liefde, 

samen op weg door de tijd, 

ruimte tot groei willen geven, 
thuis voor elkaar kunnen  zijn, 

dat zij delen in die zegen, 

gave van God die liefde is. 

 

GEBEDEN EN GAVEN 

 

Gebeden  

Stilte  

 

 



 

 

Cantorij: Het is de Liefde 

 
Wat is het woord van de Ene?   

Het is de liefde, die in haar stilte de hele kosmos voorbrengt 

en alles tot in zijn kern bewoont en ons beweegt haar te vertalen. 

 

Collecte: 1e. Diaconie  

  2e. Pastoraat en Eredienst 

 

Slotlied: 418:1, 2 en 4 God, schenk ons de kracht 

 

God, schenk ons de kracht 

dicht bij U te blijven, 

dan zal ons geen macht 
uit elkander drijven. 

Zijn wij in U een, 

samen op uw wegen 

dan wordt ons tot zegen 

lachen en geween. 
 

Niemand kan alleen, 

Heer, uw zegen dragen; 

zegen drijft ons heen 

naar wie vrede vragen. 
Wat Gij schenkt wordt meer 

naar gelang wij delen, 
horen, helpen, helen, – 

vruchtbaar in de Heer. 

 
God, schenk ons de kracht 

dicht bij U te blijven, 

dan zal ons geen macht 

uit elkander drijven. 

Zijn wij in U een, 
samen op uw wegen 

dan wordt ons tot zegen 

lachen en geween. 

 

 



 

 

WEGZENDING EN ZEGEN 

 

Zegen 

 

Amen – Lied 415:3 

 

Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 

Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 

 

Uitgangscollecte: Onderhoud gebouwen 

 

Orgelspel 

 

 

Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken 
 

 

 

 

 

 

MEDEDELINGEN 

Omzien naar elkaar 

- Mw. H. Ellen-Akkerman, Schooldijk, is opgenomen in het Saxenburgh 

ziekenhuis in Hardenberg. 

 

Moeite en ziekte horen bij het leven. Maar zoiets opschrijven of zeggen, is 

wat anders dan het zelf ervaren. Als er zich (soms onverwacht) iets voordoet 

wat je confronteert met de kwetsbaarheid van het leven en van je lichaam, 

dan kan het zijn dat je moet zoeken naar houvast. Het is een enorme steun als 

er mensen dicht om je heen staan om juist dan samen met jou mee op te 

lopen. Omzien naar elkaar… Het is van grote waarde! We wensen allen die 

op wat voor manier te maken hebben met ziekte of lijden, Gods nabijheid 

toe. Uit Ps. 145: 

Genadig en liefdevol is de HEER, 
Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. 

Allen die Hem aanroepen is Hij nabij. 



 

 

Open inloop 

Dinsdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur bent u weer welkom in de consistorie 
achter de kerkzaal. De groene zijdeur is open. Fijn als u even bij mij 

binnenloopt. De koffie en thee staan voor u klaar! 

 

Bloemen 

De bloemen worden gebracht door: Mevr. Aly Winkel 

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar: Mevr. H. Ellen, Schooldijk 

 

PCOB, 

Uitnodiging voor de jaarvergadering van de leden van de PCOB Schoonebeek- 

Nieuw-Amsterdam/Veenoord op dinsdag 23 april om 14.00 uur.  

In " 't Aole Gemientehoes" Kerkeind 1 in Schoonebeek. Het belooft een 

gezellige middag te worden. 

Na al de verslagen, de bestuurswisseling, afscheid van Joke en de verloting 

met mooie prijsjes en een drankje, 

sluiten we af met een broodmaaltijd, die € 7,50 kost. 

Voor vervoer kunt u bellen met Roelof Heeling, tel.0524-532075 of Jan 

Weggemans, tel. 0524-531845 

Voor Nieuw-Amsterdam met Harm Naber , tel.0591 552107  
 

Kliederkerk. 

Op zondag 28 april nodigen wij u, jong en oud uit voor de kliederkerk te Erica. 

De dienst begint om 10.00. Tijdens de dienst is er een kop koffie/thee. 

Na de dienst sluiten we de kliederkerk af met een gezamelijke lunch. 

Het thema van deze Kliederkerk is: Koning Josia 

Allen van harte welkom!      Kliederkerk team Erica 

 

Koffiemorgen Welput 

Woensdagmorgen 24 april zijn de deuren van de Welput weer open 

voor iedereen. Het zou fijn zijn als we u dan ook kunnen begroeten. 

De koffie en thee staan altijd klaar op woensdagmorgen, een keer per 

14 dagen, vanaf 10.00 uur in de Welput U bent van harte welkom. 

Loopt u ook binnen??? 

Inlichtingen bij Sien Rooseboom, tel: 551235 en Lucie Meijering, tel: 

551346 
 

 



 

 

Wat Zullen Wij Dan Van Deze Dingen Zeggen? 

Cabaret-muziek-bijbelstudie-voorstelling van Jan Jaap Wubs 
 

Vanmiddag om 15.00 uur in de Zuiderkerk. 

In 'Wat Zullen Wij Dan Van Deze Dingen Zeggen?' is de apostel Paulus de 

sleutelfiguur, en daarmee staat de goede boodschap over Jezus centraal. 

Want daar was het Paulus immers allemaal om te doen? Jan Jaap wil het er 

graag 'even met je over hebben'. Het gaat niet alleen over belangrijke 

momenten uit het leven van Paulus, of de brieven die hij schreef. Ja, dat óók. 

Maar daarnaast vindt Jan Jaap er zelf nog wel wat van. 

Verder haalt hij er in deze theatrale Bijbelstudie wat andere vakken bij, met 

zijstapjes naar literatuur, natuurkunde en wiskunde. En natúúrlijk is er 

muziek, in de vorm van elf nieuwe liedjes, met kamerbreed cabaret, gedragen 

verstilling en alles daar tussenin. 

Geboren en getogen op de Groninger klei, is de oerdegelijke ‘no nonsense'-

mentaliteit Jan Jaap van nature niet vreemd. Denken voor je iets zegt en niet 

in tien woorden als het ook in twee kan. 

Maar als hij eenmaal ergens over heeft nagedacht, en iets heeft ontdekt dat 

hij wil delen, kun je gerust even achterover gaan zitten. Jan Jaap maakt je 

graag deelgenoot van zijn nuchtere hersenkronkels, met waar mogelijk een 

knipoog; humor betekent immers niet dat je 't niet meent? 

Jan Jaap combineert muziek en theater met een open Bijbel en neemt je graag 

mee op een (hernieuwde) ontdekkingstocht. 

“Ik vind het tof om met de combinatie van kleinkunst en een open Bijbel te 

mogen spelen. Theater is een mooi instrument om een boodschap over te 

brengen - en een fijne setting om aan te voelen of iets landt bij de mensen.” 

U allen bent van harte welkom. 

 

Zondag 28 april  

Voorganger:  Ds. E. Wisselink 

Organist: mevr. Willy Misker 

Collecten: 1. Diaconie 

  2. Pastoraat en Eredienst 

Uitgang:  Onderhoud gebouwen 

 

Kopij voor de Nieuwsbrief inleveren bij: scriba@pknnav.nl 

  

Zuiderkerk op internet: www.pknnav.nl (website) 

 

mailto:scriba@pknnav.nl
http://www.pknnav.nl/

